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Welkom 
 
Zingen: Samen in de naam van Jezus (OTH 360) 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer.  
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar, 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: 1 Korinthe 12:3 (slot) 
 
Ook kan niemand zeggen: ‘Jezus is Heere’, dan door de Heilige Geest. 
 
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 
1 Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid; 
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 



Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten 
2 G' omringt mijn gaan en liggen, Gij, 
O Heer', zijt altoos nevens mij; 
Uw onbepaalde wetenschap 
Kent mijnen weg van stap tot stap; 
Geen woord is nog mijn tong ontgleden, 
Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden. 

Lezen van de geloofsbelijdenis door Renée Meijers 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 

Ik geloof in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer. 
Hij is ontvangen van de Heilige Geest  
en geboren uit de maagd Maria. 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven. 
Hij is neergedaald in het rijk van de dood, 
maar op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood. 
Hij is opgevaren naar de hemel en zit  
aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen om te oordelen 
over de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige, algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap van gelovigen, 
de vergeving van zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 

Zingen: Dank U mijn Vader voor al uw genade (OTH 268) 
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
  



Refrein   
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
  
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ont-
breekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
Refrein 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
  
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
Refrein 2x 
 
Gebed 
 
Schriftlezing door Tiny de Graaf 
Kolossenzen 1:13-23 
 
13 De Vader heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en 
overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem 
hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de 
zonden. Christus, Eerstgeborene van de schepping en Hoofd van Zijn 
gemeente. 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de 



Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle 
dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of 
machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij 
is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij 
is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het 
begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste 
zou zijn. 19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de 
volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf 
verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja 
door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de 
hemelen zijn. 21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig 
gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, 
22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en 
smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, 
23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat 
afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat 
gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, 
Paulus, een dienaar geworden ben. 
 
Zingen (themalied): Heer, U bent mijn leven (OTH 190) 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad de weg waarop ik ga. 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigt met uw volk 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer: 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
 



Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Verkondiging met als thema: 
 

Jezus – in alles en allen de Eerste!” 
 
Zingen: Jezus, hoop van de volken (OTH 198) 
Jezus hoop van de volken. 
Jezus trooster in elk verdriet. 
U bent een bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus licht in het duister. 
Jezus, waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood,  
U brak de banden van de dood. 
 
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan,  
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien! 
U won van de dood droeg onze pijn.  
Nu mogen wij dichtbij u zijn. 
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. 
Heer ik geloof! 
Heer ik geloof! 
Heer ik geloof! 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte | Luisterlied: In Jezus Naam – Sela 
In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus’ kruis. 
Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 



Ga dan heen: verkondig zijn Naam 
aan iedereen, want Jezus is Heer! 
Ga dan heen en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, zal met ons gaan. 
  
Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 
 
Getuigenis van André Visser 
 
Zingen: Ik wens jou - Trinity 
Ik wens jou een dak boven je hoofd, 
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht, 
dat de liefde van je leven op je wacht. 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan, 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, 
met kinderen om je heen, tot aan het eind. 
 
Refrein: 
Een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou. 
 
‘k Wens jou vrede toe om wie je bent, 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
Refrein: 
Een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou. 
 



Bridge: 
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats, 
in de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel; 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
 
Refrein 
 
Zegen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende themadiensten: 

21 september (avonddienst) thema: Heilige Geest 
14 december (ochtenddienst) thema: Drie-eenheid 


